
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

16 maart 2025  Voorganger: Dr. H. Nobel 

 Organist: Mevr. Willy Misker 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

Woord van welkom, mededelingen 

   

ORDE VAN DIENST 
 

- Voorbereiding 
 

Intochtslied  Zingenderwijs 111:1,2 (mel. Lied 248; aangepast) 

 

O God, nu wij hier samenkomen 

op deze dag, in deze kerk, 

laat nu uw Geest ons binnenstromen. 

God, open ons hart en maak ons sterk. 
 

Laat ons de woorden die wij horen, 

de taal zijn die wij nu verstaan, 

veel dieper gaat dan onze oren 

en in ons hart zal binnengaan. 
 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Lied   Zingenderwijs 111:3,4 (mel. Lied 248; aangepast) 

 

Laat hier en nu en straks en morgen 

uw Geest ons leiden tot de daad, 

zodat uw liefde ervoor zal zorgen 

dat U uw wereld nooit verlaat. 

 

Want door uw woord en Geest en zegen 

zijn wij gemeente in uw Naam, 

wijs dus aan ons de goede wegen 

door woord en Geest in Jezus’ naam. 



 

Kyrië en Gloria 

 gebed en afgewisseld met  Lied 333 

 

 Kom Geest van God 

  maak onze harten open, 

  dat Christus bij ons woning vindt. 

 

glorialied  Zingenderwijs 94 (mel. Ps. 68) 

  

Kom in ons midden, Geest van God. 

Verbrand de haat, verbreek het slot  

op ieders eenzaam zorgen. 

Open de deuren van ons hart, 

ontdooi de angst die ons verwart, 

gun ons weer zicht op morgen. 

Geef mensen aan elkander weer, 

leid ons tot vrede, ommekeer, 

zodat wij ongewapend 

en vrij van weerwil, valse schijn 

weten van mensen die nog zijn  

vergeten en gehavend. 

  

Niemand ontkomt aan uw gezicht, 

geen mens verbergt zich voor uw licht, 

want, God, Gij leeft in mensen. 

Gij roept om aandacht, recht en brood. 

Gij zucht met ons in pijn en dood 

en kunt alleen maar wensen 

dat wij U zien zoals Gij zijt: 

Leven aan leven toegewijd  

en niets mag dood verdwijnen. 

Zult Gij ons vinden mettertijd, 

Want Gij besteedt uw eeuwigheid 

om levend te verschijnen. 

 

Wegwijzing 

 

 



- het Woord 

 

Lied   Zingenderwijs 170, mel. Ps. 119) 

 

Wij zijn geen mensen van het sterke woord, 

een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven. 

Maar speurend hebben wij een stem gehoord. 

Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven: 

‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort, 

als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven. ’ 
 

De Geest ten leven leidt ons op die weg. 

Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 

Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 

als wij ons brood met anderen willen breken: 

‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 

Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken. ’ 
 

De Geest van hem die als een tarwegraan 

zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 

is God die adem schept in ons bestaan 

en ons nabij is waar wij tastend vragen. 

Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 

Een God als mens al onze levensdagen. 

 

Lezing     Luc. 9:37-45 

Lied   Lied 313:3,2 

 

De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie ’t woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

’t houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

 



God opent hart en oren, 

opdat wij in geloof 

zijn roepstem zouden horen, 

voor and´re stemmen doof. 

Gods woord gordt mensen aan, 

om zonder te versagen 

het smalle pad te gaan 

en stil het kruis te dragen 

achter hun Heiland aan. 

 

Prediking     

 

Lied   Rakelings Nabij, p. 8 (mel. Lied 763) 

 

Gevoed met verhalen van leven, 

gelaafd met de wijn van sjaloom, 

zo willen wij ons gaan begeven, 

op paden van vrede en hoop. 

 

Wij trekken door land en woestijnen. 

De droom wijst de weg voor de voet. 

Een stem roept de groten en kleinen 

tot leven en God tegemoet. 

 

Gewekt door het heilig vermoeden, 

verlicht door de vlam van de Geest, 

begeven wij ons in Gods hoede, 

als mens die de toekomst niet vreest. 

 

De weg loopt dwars door de tijden. 

Culturen, zij vormen geen grens. 

Ons doel is het eeuwig verbeide: 

een mensheid gevormd naar Gods wens. 

     

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden  

 

 



Collecte:  1e Diaconie, 2 e Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied    Lied 976 

 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 

leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 

Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 

die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 

Zegen (gezongen Amen) 

 

 

 

 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

- Mw. Nijmeijer-Kiers, Karel Palmstraat, heeft een nieuwe heup 

gekregen en is weer thuis. 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, moest worden opgenomen in het 

Scheperziekenhuis te Emmen. 

Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is opgenomen in één van de Helios 

klinieken in Duitsland voor een behandeling. 

 

Elke week weer staan er onder dit kopje op de nieuwsbrief woorden en 

vaak ook namen. Om de moeite van het leven onder de aandacht te 

brengen. De ziekte en het verdriet waarmee mensen te maken krijgen. 

We roepen elkaar op er te zijn met troost, warmte en liefde. In mijn 

boekenkast staat een ‘Groot gebedenboek’ met gebeden uit de 

geschiedenis van het christendom. Om ons te helpen bidden, haal ik er 

af en toe wat woorden uit. Voor vandaag: 

 

Vader, in de naam van uw Zoon, smeek ik U 

mij te sterken, als ik zwak ben, 

mij te verlichten, als ik geen raad weet. 

Laat de heilige Geest mijn geloof verstevigen 

als donkere twijfels mij onrustig maken 

en mijn hoop versterken wanneer ik moedeloos word. 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag zit ik er weer van 14.00 – 16.00 uur voor de open 

inloop in de consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te 

praten of wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt 

door de groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. L. Munneke, Griendtsveenstraat 

 

 

 

 



Small Miracles , 40 dagenactie Kerken met Vaart 

Nieuwsbrief december 2024 

Jurjen en Ruth Knot, die de stichting in 2009 hebben opgericht, 

hebben hun huis in Hongarije voor nu verlaten en wonen sinds 

september in één van de bijgebouwen van het kindertehuis in 

Oekraïne/Nagydobrony. De focus van hun werk ligt in het 

kindertehuis, sinds er veel Roma’s weggetrokken zijn. Rebekka en 

Hanna gaan hier naar school en zijn al helemaal gewend. Zij hebben 

nu plenty speelkameraadjes! Jurjen en Ruth ervaren hun permanente 

aanwezigheid in Oekraïne als leiding en zegen van God. Het geeft 

meer rust in het eigen gezin en hun leiding en medewerking in het 

kindertehuis is zeer welkom en waardevol, want door de oorlog is het 

moeilijk om goed personeel te krijgen. Dit is de plek waar ze willen 

zijn! 

Jurjen schreef op 26-11-2024: De oorlog duurt langer dan 1000 dagen! 

De gevolgen zijn groot. Twee weken geleden was er dichtbij (40 km 

van Nagydobrony) een raket en drone neergevallen. Waarschijnlijk een 

waarschuwing of provocatie voor Europa. Geen slachtoffers, maar wel 

veel paniek, maar dat is waarschijnlijk ook de bedoeling. Op veel 

plekken is er daardoor veel stroomuitval geweest. Ook in het 

kindertehuis is dit het geval. De jacht op mannen blijft doorgaan, wat 

een grote invloed heeft op het dagelijks leven. De mannen die niet 

gevlucht zijn, lopen gevaar en bewegen zo weinig mogelijk. Er zijn 

zelfs ook periodes dat de mannen binnen het dorp helemaal niet reizen 

en daardoor niet aan het werk kunnen. Oekraïne stond er economisch 

nooit echt heel goed voor en door de oorlog is dit alleen nog maar 

verslechterd. De staatskas is leeg, alles wordt gebruikt voor de oorlog. 

Hierdoor komen veel instellingen in de problemen, zoals scholen, 

ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en tehuizen voor kinderen. 

Meerdere instanties zijn of worden gedeeltelijk of geheel gesloten. 

Vanaf september zijn er 41 nieuwe kinderen in het kindertehuis 

gekomen. In heel 2024 in totaal 61 nieuwe kinderen. 24 kinderen 

hebben een andere plek gevonden (terug naar de thuissituatie of een 

nieuw thuis middels adoptie of pleegzorg) wat betekent dat er ten 

opzichte van 1 januari van dit jaar 37 kinderen meer zijn. Nieuw is dat 

er 13 jongens zijn! In totaal wonen er nu 135 kinderen in het 

kindertehuis! We hebben ruimtegebrek en zullen waarschijnlijk 

daardoor geen nieuwe kinderen meer op kunnen vangen. Ook zijn er 



uitdagingen op financieel gebied. Extra bedden, extra meubels, extra 

kleren, extra eten en extra personeel is nodig! 

Het is extreem, zoveel kinderen in één tehuis en de financiering is 

slecht geregeld.… Jurjen wordt dagelijks gebeld of er nog een kind bij 

kan en wil/kan ze niet in de kou laten staan. Letterlijk!!  

Maak u bijdrage over op NL69RBRB0851567320 t.n.v. Diaconie 

Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v. 40 dagenactie. 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 21 maart is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 23 maart.  

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie,  

   2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:    Onderhoud gebouwen 

 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl  
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